
                                   UUT DE OOLDE DEUZE ( 334)  deur Jan Oosterhof        

In Makkinga zijn oud en nieuw op een gelukkige wijze verenigd, overdruk uit 
Mededelingen  van het Centraal Bureau december 1954. 

Tussen de welhaast evenwijdig lopende riviertjes Tjonger en Linde ligt in de Friese 
gemeente Ooststellingwerf het dorp Makkinga, waar kort na de eerste wereldoorlog 
verschillende boeren behoefte gevoelden aan een eigen coöperatieve landbouw-
vereniging. Zestien van hen trokken in 1921 de stoute schoenen aan en stichtten met 
elkaar de Coöperatieve Aankoopvereniging “Makkinga” G.A., die thans (1954) 250 
leden telt en een jaaromzet heeft van ca 5 ½ miljoen kg.                                            
Eigenlijk is er niets ongewoons in de ontwikkeling van deze coöperatie, want over 
tientallen zusterorganisaties zou immers iets dergelijks vermeld kunnen worden. En 
toch neemt “Makkinga” onder de aankoopverenigingen een bijzondere plaats in, al is 
deze niet geheel uniek.  Toen het namelijk vaststond, dat de boeren een coöperatie 
zouden oprichten, bood de plaatselijke molenaar hen zijn molen ter overname aan 
onder voorwaarde, dat hij zelf bij de coöperatie in dienst mocht treden. Een en ander 
kwam spoedig voor elkaar, waardoor de vereniging direct de beschikking kreeg over 
een maalinrichting, terwijl tevens het probleem van de bedrijfsleiding werd opgelost. 
In de loop der jaren is wel gebleken, dat dit samengaan van boeren en molenaar 
goede resultaten kan afwerpen. Mulder Zeephat bezat de juiste mentaliteit om in 
coöperatief verband te werken waardoor hij de omzet zowel als het ledental lang-
zaam wist te vergroten. Ten gevolge hiervan werd  het in 1925 noodzakelijk te gaan 
uitbreiden en naar een gunstiger vestigingsplaats voor de gebouwen te zoeken. De 
molen stond namelijk “zo maar ergens” in het ten westen van Makkinga liggend ge-
hucht Twitel of Twijtel. Voorheen was dat geen bezwaar, omdat de boeren zelf het 
graan brachten, dat zij wilden malen. Naarmate de coöperatie meer krachtvoeders en 
kunstmeststoffen voor de leden aankocht, veranderde de situatie.                               
Nu had Makkinga bij de kanalisatie van de Tjonger een z.g. opvaart gekregen en 
later ook een stoomtramverbinding. Op een bepaald punt in het dorp raakt het einde 
van de opvaart bijna de tramrails en juist daar werd in 1925 een kleine loods van de 
coöperatie gebouwd, terwijl ook de molen er een plaatsje vond.                                
De bedrijfsgebouwen zijn naderhand nog enkele malen vergroot. Zo werd vijf jaar 
geleden (1949) een nieuwe kunstmestloods gebouwd en in 1953 een zeer moderne 
mengerij met voldoende opslagruimte ( thans museum Oold Ark (JO).                                
De molen heeft een rijke historie achter de rug, want de verhuizing in 1925 was niet 
de eerste. In 1913 liet de heer Zeephat hem overbrengen van Gorredijk naar Twitel, 
waar zijn korenmolen in 1912 door brand werd verwoest. Oorspronkelijk was de 
Gorredijkse molen een houtzaagmolen, maar nadat Zeephat hem voor 400 gulden 
overnam, werd hij tot korenmolen verbouwd. Vooral tijdens de tweede wereldoorlog 
hebben velen van de molen geprofiteerd.                                                                   
Bij een molen hoort een mulder en dat was de heer Zeephat, die de functie vervult. 
Zeephat  is de leeftijd der sterken al ruimschoots gepasseerd. Volgend voorjaar 
hoopt hij 82 jaar te worden, maar ondanks dat verricht hij nog dagelijks zijn werk-
zaamheden, hoewel dit al lang niet meer nodig is. Zeephat denkt daar echter anders 
over. Hij had gehoopt om zijn domein aan zijn zoon over te kunnen doen, maar deze 
illusie heeft het leven hem ontnomen. De molen betekent bijzonder veel voor hem en 



hij kan zich er moeilijk van losmaken. Hij kwam reeds als achttien jarige in het vak, 
zodat hij er bijna vier en zestig dienstjaren op heeft zitten, waarvan ruim de helft bij 
de coöperatie. Zoiets gebeurt niet alle dagen en Zeephat mag zich dan ook met recht 
de oudste molenaar noemen, die nog het beroep uitoefent.                                                    
Ja, trots blijven op de molen, dat wil men in Makkinga wel. Zo’n prachtige molen, die 
lustig zijn wieken laat gaan. Het nauw verbonden zijn met de natuur en het gevoel 
voor traditie spelen bij dit alles een grote rol. In Makkinga genieten de boeren dit 
voorrecht, dat zij gezamenlijk een molen bezitten. De heer J. Klaren is sedert eind 
1945 in dienst van de vereniging als directeur.    
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