
                             UUT DE OOLDE DEUZE ( 321)  deur Jan Oosterhof. 

Via Ruurd de Vries, onze Twijtel-kenner, kreeg ik een verhaaltje die in de Stellingwerf 
van 1900 stond. 

 Dorpsbelang was in 1890 opgericht en in 1900 speelde de kwestie klokluiden. De 
gemeente Ooststellingwerf wil de klokluider niet meer dan 10 gulden jaarlijks geven 
maar de goede man wil 15 gulden hebben. Het uurwerk bleef stilstaan en de klok 
werd niet meer geluid. Van Brederode had met de vrouw van de burgemeester 
gesproken en met wethouder Feikema, maar de burgemeester bleef bij zijn stand-
punt .Het gemeentebestuur wil de klokluider afschaffen. Dokter Van Heel meent op 
grond van een wet uit 1798  dat de gemeente moet blijven zorgdragen voor de klok-
luider en er gaat een verzoek naar Gedeputeerde Staten en de koningin. 

Het volgende verhaaltje komt uit de Stellingwerf van 9 januari 1900: 

Onze vereniging “Dorpsbelang” hield heden haar gewone maandelijksche vergade-
ring. Nadat de notulen der vorige vergadering waren voorgelezen en goedgekeurd, 
werd o.a. ter sprake gebracht, wat te doen tegen het Raadsbesluit van December 
1899; zooals algemeen is bekend werd door den raad besloten de klokken in onze 
gemeente niet meer van gemeentewege te laten luiden. Zeer breedvoerig werd 
hierover gesproken en algemeen was men van oordeel dat de raad niet het recht had 
om zulks te doen. Door den voorzitter werd de vraag gesteld wat te doen, zich tot 
den raad te wenden teneinde te verzoeken het raadsbesluit in te trekken of zich 
rechtstreeks tot Gedeputeerde Staten te wenden. Besloten werd zich tot Ged. Staten 
te wenden. Over het algemeen was men van oordeel dat de raad toch niet op haar 
besluit zou terug komen. Het laat zich begrijpen, dat zulks voor ons dorp een groote 
ramp is, vooral het onderwijs lijdt er veel door, men ziet de kinderen tegenwoordig  
soms een half uur te laat in school komen, want niet alleen dat de klok niet wordt 
geluid maar ook het uurwerk staat vanaf 1 januari stil. De persoon welke voor 1 
januari de klok hier luidde was ook met het opwinden van het uurwerk belast, door de 
gemeente werd hem hiervoor nu 10 gulden geboden en de man wilde zulks niet 
minder doen als 15 gulden per jaar. ( klokluiden en opwinden deed anders per jaar 
20 gulden samen) dus werd maar besloten ook het uurwerk te laten staan, zeker 
zoolang dat zich iemand aanbiedt voor 10 gulden. 

In december 1901 komt deze kwestie weer aan de orde en ik lees in de notulen, dat 
de kerkvoogden 10 gulden gaven. De gemeente meent geen verplichting meer te 
hebben. Of de klokluiderkwestie hiermee opgelost is? 

100 jaar terug in de tijd: 30 juli 1915 – De heer H. Schurer klaagde over het fietspad 
van Makkinga naar Elsloo waarop de voorzitter van de gemeenteraad een onder-
zoek toezegde. 

28 juli 1915 – De heer W. Donker te Makkinga is benoemd tot tijdelijk onderwijzer 
aan de Openbare lagere School te Oldeberkoop. 
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